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De Vriendenbrief wordt verstuurd naar dansleiders en vrienden
van het VredesDansNetwerk
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Afdansen Anita - 4 november 2017

Op 4 november was voor mij de grote dag dat ik mijn eindpresentatie mocht geven.

Na een periode van 9 jaar leerling te zijn geweest was het mijn grote wens

om te mogen afdansen bij Noor en Akbar.

Ik heb met hart en ziel gekozen voor de dansen en
om deel uit te maken van de dansfamilie. lk was
op zoek naar iets wat
toewijding vergt en
iets waarin ik zou
kunnen blijven
groeien en tot op
een hoge leeftijd zou
kunnen blijven doen.
Ik heb sinds mijn
jeugd veel gedanst
en de Dansen van
Universele Vrede zijn een voor mij logisch en
verdiepend gevolg van deze passie. De
combinatie van muziek en spiritualiteit is iets wat
mij bijzonder aanspreekt en waar ik graag mijn
bijdrage in lever.

In een wereld waarin zoveel vluchtig en tijdelijk is
vind ik de dansen
een verrijking.
Door de jaren heen
heb ik vele mooie
en vooral lieve en
inspirerende
mensen mogen
leren kennen en

vriendschappen gevonden.

Het proces van leerling zijn vergde geduld en door-
zettingsvermogen. Dat was voor mij persoonlijk
niet altijd gemakkelijk, want bescheiden blijven en
geduld en vertrouwen ontwikkelen in mijn eigen
proces was al een uitdaging op zichzelf.

Noor was een goede mentor
en gaf me bijna jaarlijks een
opdracht om aan te werken
om steviger te staan in het
dansleider-
schap.

Het thema
voor de dans-
dag was transformatie en mijn
bijdrage sloot hierbij aan.

Het was bijzonder en hartverwarmend om zoveel
ondersteuning te voelen en te ervaren vanuit de
danskring.

Na de inleiding op Ya
Salaam, had ik gekozen
voor een drietal
dansen: Thou Holy
Asha, Om namo
Amitabaya, en Hey |
walk in beauty.

Het in ontvangst
mogen nemen van
het certificaat en de
bijbehorende
felicitaties was on-
vergetelijk.

Ik wil dan ook
nogmaals van deze
gelegenheid ge-
bruik maken om de
vele mensen waar-
mee ik heb mogen
samenwerken en
waarvan ik heb
mogen leren en
ontvangen te
bedanken.

We ontmoeten elkaar weer in de kring.

Met hartelijke groet, Anita




Toen op zondag 3 december de het ‘One World Bearing Witness' ritueel was afgelopen,
googelde ik nog wat rond op het internet en was verbaasd over
het grote aantal organisaties dat bezig is met vrede.
In de krant en op tv had ik dat niet gezien.

Wat me opviel is dat het lang niet meer alleen om One World Dialogue gebruikt 3 principes:

demonstraties gaat, zoals de in in de Dolle Mina- * geintegreerd denken, aandacht voor de stand-

en MVMtijd in 1983, toen ik met een groep be- punten van anderen.

zoekers van ‘De Kosmos' met een bus naar Den * de kunst, om gevoelens naar boven te laten komen

Haag ben geweest om te demonstreren. * dialoog en design, open staan voor nieuwe idee-
en, mogelijkheden, toevalligheden etc.
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The Red Elephant Foundation

De Dolle Mina’s zijn intussen geémancipeerd en
het is leuk om te zien dat het vaak vrouwen zijn,
meestal hoogopgeleid, die de organisaties trek-
ken. De demonstratietijd is grotendeels voorbij;
het gaat nu ook om het hoe: Hoe vergader je, hoe
ga je met conflikten om. En dat kan op veel
manieren.

is opgericht door Kirthi Jayakumar
(India).

Door het verzamelen en vertellen
van verhalen, door dialoog en em-
pathie wil zij de mensheid helpen
om zich op een natuurlijke manier
op gelijkheid, vrede en geweldloos-

Rohini Bhalla (Canada): heid te richten. Deze verandering kan alleen komen
“In plaats van gedesillusioneerd door blijvende impact en door middel van informatie.
te raken door de problemen en Kirthi geeft over de hele wereld lezingen waarin ze
uitdagingen in de wereld, verhalen vertelt, die als voorbeeld dienen voor de
besloot ik om deel uit te gaan boodschap van gelijkheid en vrede die ze uit wil
maken van de oplossing en an- dragen.

deren te inspireren om mee te UN Women's Empower

Women-initiatief orga-
niseerde bij voorbeeld
een bijeenkomst i.s.m.
#HerStory # Edd-a-
thon (schrijfmarathon)
om verhalen te bespre-

doen. Ik heb de bewuste beslis-
sing genomen om dingen na te
streven die me interesseren. Om mensen te laten
discussiéren en samen te komen op een gedeeld
gemeenschappelijk platform ter bevordering van
meer integratie en vrede”.

Rohina richtte ‘One World Dialogue’ op en wil ken en te schrijven over
daarmee samen met kunstenaars en maatschap- bijzondere vrouwen .
pelijke partners volwassenen en jongeren over de die belangrijk werk _‘ A 3
hele wereld bereiken en hen helpen om anders doen. Het Chennai- -4 ‘
over vrede te denken - om optimistisch en con- gedeelte werd ge- N hyLEA;s 7 3
structief te zijn en samen na te denken over hoe host door Kirthi , -
iedereen een rol kan spelen bij het bouwen aan Jayakumar van The
een vreedzamere wereld. Red Elephant Foun-

dation www.redelephantfoundation.org
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In Armenié is Peace Dialogue NGO actief. Het is
een niet-religieuze, niet-politieke organisatie, die in
2009 werd opgericht.

De groep bestaat uit ervaren mensenrechten- en
vredesactivisten uit landen van het Oostelijk Part-
nerschap, Rusland en Europa. Het doel is om de
actieve deelname van het maatschappelijk midden-
veld aan processen van democratisering en vreed-
zame oplossing van conflicten aan te moedigen en
het respect voor mensenrechten en democratische

waarden te versterken en zo een vredesbeweging
en een vredescultuur te bevorderen.

Peace Dialogue wil dit bereiken d.m.v. de dialoog
op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

“OUR PLATFORM”

workshops on leadership

THE PROGRAM CONSISTS
OF 10 WORKSHOPS

aqed 18-25

June '30 ‘20 7.
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Peace in Dialogue biedt verschillende workshops
en cursussen aan vooral voor jongeren.

HOW TO CREATE

MEDIA CONTENT

TRAINING COURSE

Theater Dialog ,,Jugend fiir den Frieden”

http://peacedialogue.am/en/about-peace-dialogue-ngo/

In Duitsland richtte Thomas Steiniger (Frankfurt)
‘Emerge Bewusstseinskultur’ op, een laborato-
rium voor een nieuwe vorm
van activisme, waarin verlich-
ting en spiritualiteit, individu-
g, | aliteit en levende 'Wij-velden’
k; op een nieuwe manier

~ /. samenkomen.

/ “Onze sociale crisis heeft
nieuwe, doorleefde antwoor-
den nodig. We willen een
stimulans zijn voor deze antwoorden”.

Thomas Steininger

De basis van Thomas Steiniger en zijn team is de
levende kwaliteit van een intersubjectief veld dat
zij ‘HigherWe' noemen - een veld dat is gebaseerd
op het tegelijkertijd ontwikkelen van het vertrou-
wen in elkaar en in onze eigen betrouwbaarheid.

One World

Het potentieel
van dit leven-
de en creatieve
veld van bewust-
zijn geeft keer
op keer kracht
en inspiratie..

Elizabeth Debold

Thomas Steininger



Mensen kunnen dit veld samen cultiveren; ook geeft dit veld een spirituele basis aan het werk in de Emerge
Awareness Cultuur.

De internationale afdeling van ‘Emerge Bewusstseinkultur’ heet '‘One World Dialogue’. En vanuit One
World Dialogue werd op 3 en 4 december j.I. 'One World Bearing Witness' georganiseerd.

One World Bearing Witness introductiefilmpje op facebook
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One World Dialogue - Creating a Culture of Peace

COMMUNITY ART
DEVELOPHENT
CREATIVITY
(e EDVCATION
www.facebook.com/OneWorldDialogue/videos/
——— |

vb169616403090287/615360795182510/?
type=2&theater

www.youtube.com/watch?v=-600-FW7ZdQ

www.youtube.com/watch?v=vEBkllI0oouU
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Street art with a message of hope and feace



Is het niet prachtig dat we met de ‘Dansen van Universele Vrede’ overal op de hele wereld vrede in ons
zelf en met de ander hebben kunnen ervaren.

“Words are wot peace. Thoughts are not peace.

Plans are not peace. Programs are not peace. Peace is
fundamental to all faiths.

Peace is fullness, all inclusive...and must be experienced.”
Sufi Sam

Nu blijkt de tijd gekomen te zijn om te leren hoe je vrede in de praktijk brengt. Hoe je
het best kunt overleggen en hoe je tot een gezamenlijke beslissing kunt komen.

Hazrat Inayat Khan heeft eens gezegd dat je, als je het niet eens bent met iemand, je je
zou moeten verplaatsen in de gedachtengang van de ander.

Na de aanslag op de Twin Towers in 1993 besloten Imam Jamal Rahman, dominee Don Mackenzie en
Rabbi Ted Falcon te gaan samenwerken.

Ze realiseerden zich dat er vreedzame oplossingen gevonden moesten worden voor het oplossen van de
problemen in de wereld. En dat godsdienst vaak een onderdeel van het probleem is.

Op zoek naar de oorzaak waarom de ‘interfaith dialog’ er niet in geslaagd was om elkaar beter te leren
kennen en te begrijpen en waarom de wereld vol is met boosheid, haat en pijn, besloten ze te gaan
samenwerken.

Als de 'Interfaith Amigo’s’ geven ze door de hele V. S. en daar buiten lezingen en cursussen, op scholen, in
buurthuizen, op vergaderingen op tv enz enz. Ook hebben ze een aantal boeken geschreven. En er is |een
interactieve Online Master Class van vier weken.

Ze gaan uit van drie inzichten:

* God is groter dan welk pad dan ook

* God staat in verbinding met alles en iedereen en dus is echte spiritualiteit veelomvattend in inclusief

* Probeer 'de ander’ te leren kennen, als persoon, leg contact en toon respect

Op Youtube staan een aantal heel doordachte en heel erg geestige, bijna cabaret-achtige filmpjes:

W

www.facebook.com/Interfaithamigos en www.interfaithamigos.com/Home.html




Vrede en Alle Goeds
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voor de Kerstdagen en voor

het Nieuwe jaar



dansagenda + concert

Er zijn nog geen datums voor Nederland bekend
Wel kun je naar Birken-Honigsessen in Duitsland

Dec. 28 - Jan 1 Silvester Celebration met Wim Wali en Ariénne van der Zwan 'Khankah Samark’, Unter-
birkholz, Birken-Honigsessen op 40 km ten oosten van Keulen

From Thursday dinner until Jan. 1st, late lunch.
Retreat and celebration to look back in gratitude for what 2017 has brought us and to look forward to

unfolding of some of our next steps in life in 2018.
German or English/German spoken.

2 juni 19.00 uur, Minoritenkirche, Minoritenplatz 2A, 1010 Wenen, Oostenrijk, , International Choir and
Orchestra for Peace” and soloists, conducted by Maarten Ophiel van Leer

Crowd Funding https://www.betterplace.org/de/projects/58246

info: www.music-for-peace.net

15 juni - 17 juni, De Weyst, Pater Petrusstraat 5, Handel (N. Br.) Weekendretraite met Saadi Neil Douglas Klotz
kosten: € 230,- / € 240,- / 250,-, athankelijk van het inkomen.
info en opgave: Lightsong-Inayatiyya; lightsong@gmail.com; 0655342134

[5 januari Urs van Samuel Lewis
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15 - 17 juni 2018; De Weyst - Handel (Nr. Br.)

met Saadi Neil Douglas Klotz

Eleonora Helderman www.facebook.com/DansenVanUniverseleVrede/
Paul Henneman www.facebook.com/pa/scefidansamsterdam/posts/?ref=page_internal

Jan Linssen www.janlinssen.nl
Wim en Ariénne www.peaceinmotion.info
Marlou Boonstra www.centrumleela.nl




